1.2.5 Het gesitueerde lich -, m

© et materialisme heeft nizi 1 laat.
ste woord over het lichas . Jeest.
.. vraagstuk. Hoe valt vanuii hat Mate.

rialisme te verklaren dat Hawking pas q5 de
adolescentie en pas nadat hij ziek warg goed
in zijn vak werd? Kan het zijn dat de wi] om
goed in een vak of in de kunst te worden, njet
in het brein ontstaat, maar in de interactie
tussen lichaam en omgeving? Kunnen prik-
kels uit de omgeving de belangrijkste reden
zijn waarom iemand vroeg of laat een groot
wetenschapper of kunstenaar wordt?

De Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty
beschrijft beeldend hoe de interactie tus-
sen lichaam en omgeving in zijn werk gaat.
Terwijl hij De fenomenologie van de waarneming
aan het schrijven is. merkt hij dat hij ‘blinde-
lings voortstrompelt’. Er zitten geen heldere
en duidelijke ideeén in zijn hoofd die hij
alleen nog maar 7oy hoeven uit te schrijven.
Het schrijven is voor hemy een open proces,
Waarin hijj steeds weer wordt meegenomen

0or de dingen gie hij om zich heen ziet,
voelt, Waarneemt e
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hrijven de koelte van het
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Hoe weet je dat de Niagarawatervallen blijuen stromen als niemand dat waarneemt?

verwerpt het dualistische idee dat het den-
kende ik’ (cogito, zoals Descartes het noemde)
los van het lichaam bestaat. Het bewustzijn,
het denken en ervaren, is volgens hem niet
vooraf gegeven, het bestaat niet op zichzelf.
Het ontstaat door gebeurtenissen en mensen
om je heen. Bewustzijn is bij hem een ‘zich
bewust zijn van zichzelf in contact met de
omringende wereld'.

Het bewustzijn van onszelf in een
omgeving komt tot stand via een lichaam
dat altijd gesitueerd is

Om een voorbeeld te geven: stel, je komt
iemand tegen die je niet kent en je wordt
onmiddellijk verliefd. Het object van je
verliefdheid (de jongen of het meisje) roept
bij jou een onverklaarbare wens op om hem
of haar aan te spreken. Je wordt je door de
ontmoeting bewust van je verliefdheid en dat
maakt dat je diegene je liefde zou willen ver-
klaren. Die liefde zat niet vooraf in je hoofd,

die wordt opgeroepen door het contact met
het object van je verliefdheid. Het bewustzijn
van onszelf in een ons omringende omgeving
komt tot stand via het lichaam: het lichaam
bevindt zich in een bepaalde situatie, het

is gesitueerd. Die situatie zorgt ervoor dat

we de omringende wereld op een bepaalde
manier waarnemen. We voelen kou omdat de
lucht om ons heen koud is, we ervaren dat
voorwerpen een achterkant hebben omdat
we eromheen kunnen lopen en we worden
verliefd omdat ons lichaam ons ergens brengt
waar we toevalligerwijs iemand tegenkomen
op wie we verliefd worden.

De gebondenheid van het lichaam aan de
situatie brengt ook beperkingen met zich
mee: we kunnen lichamelijk bijvoorbeeld
maar op één plaats tegelijk zijn. Daardoor
kunnen we niet zeker weten of dat wat we
niet waarnemen in onze afwezigheid hetzelf-
de blijft. Hoe kunnen we zeker weten dat de
Niagarawatervallen blijven doorstromen als
niets of niemand dat waarneemt? De gebon-
denheid aan het lichaam brengt extra beper-
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kingen met zich mee als het lichaam ziek of
verlamd raakt: dan zijn we nog meer ge-
bonden aan een bepaalde plaats en situatie.
Soms kan dat ook voordelen hebben, zoals
we bij Hawking zagen.

Merleau-Ponty doorbreekt het dualisme
van lichaam en geest door te laten zien dat
bewustzijn altijd een bewustzijn van iets 1s.
Die gedachte 1s kenmerkend voor de feno-
menologie, de filosofische stroming waar
Merleau-Ponty deel van uitmaakt. De feno-
menologie richt zich op de verschijnselen
~z0als mensen die waarnemen en ervarer.
Merleau-Ponty stelt tegenover het dualisme
van lichaam en geest (maar ook van mens
en wereld) een fenomenologie waarin het li-
chaam het voertuig is voor de waarneminge
die ons bewust maken van de wereld en ons

bestaan daarin.
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