I1.4.2 Zelfbewustzijn

oed, misschien kunnen dieren aardig

denken, maar ze kunnen niet over

zichzelf nadenken, ze hebben geen
zelfbewustzijn zoals wij. Een van de grondleg-
gers van de wijsgerige antropologie, Helmuth
Plessner, spreekt in dit verband van centri-
citeit en excentriciteit. Het dier is centrisch
en de mens excentrisch. Plessner is het met
Nietzsche eens dat de mens een gebrekkig
dier is. W1j mensen hebben een dubbelrol: ‘De
mens is steeds tegelijk lichaam (hoofd, romp)
[...] en een mens heeft dit lichaam als een
lichaam-ding.’ Doordat wij lichaam zijn en
lichaam hebben, kunnen wij ons verhouden
tot ons lichaam en zijn wij excentrisch. Een
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Helmuth Plessner

dier valt met het lichaam samen en is daar-
om centrisch. Het dier heeft wel een bewust-
zijn, maar dit is een intentioneel bewustzijn:
het is zich bewust van zijn omgeving, maar
niet van zichzelf. De mens heeft een reflexief
bewustzijn, een zelfbewustzijn. Doordat de
mens niet met zichzelf samenvalt, kan hij
over zichzelf nadenken.

Heeft Plessner gelijk? We weten natuurlijk
niet precies wat er in het hoofd van een dier
omgaat. Er zijn in ieder geval wel voorbeelden
te vinden uit het dierenrijk die erop lijken
te wijzen dat dieren een soort besef hebben
van zichzelf. Zo is er een bepaald soort vos
die gaat liggen alsof hij dood is. Vervolgens
komen er vogels vlak bij hem. De vos springt
snel op en pakt de vogels. Het lijkt erop dat
de vos over zichzelf heeft nagedacht, dat hij
in gedachten buiten zichzelf is gaan staan en
zich heeft voorgesteld hoe hij eruitziet als hij
stilligt. Natuurlijk kun je tegenwerpen dat de
vos misschien toevallig een keertje stillag en
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dat er vogels dichtbij kwamen die hij gemak-
kelijk kon pakken en dat deze vossooOIt dat
heeft doorgegeven aan zijn nageslacht. Ook
van apen en dolfijnen wordt gezegd dat ze
een zelfbewustzijn hebben omdat ze zichzelf
kunnen herkennen in de spiegel.

Goed, stel dat dieren wel een soort zelfbe-
wustzijn hebben, dan zijn ze zich toch niet
bewust van het feit dat ze een eindig wezen
zijn, dat ze doodgaan. De mens, zo meent
de Duitse filosoof Martin Heidegger, is zich
bewust van zijn eigen tijdelijkheid. Hebben
dieren dan echt geen besef van hun eigen
dood? Wanneer varkens en koeien naar de
slachterij worden gebracht schijnen ze van
tevoren tegen te stribbelen. Hebben ze een
vermoeden dat hun einde nadert? Olifanten
komen vaak nog terug op de plek waar een
van hun soortgenoten is overleden. Misschien
hebben ze wel een idee van de eindigheid van
het olifantenleven.

Geeft nu het feit dat de mens over zichzelf
en zijn leven kan nadenken, hem niet als eni-
ge vrijheid in zijn keuzes? Dieren handelen
instinctief, wij mensen bewust. Veel vogels
leggen in mei altijd een ei. Ze kunnen niet
beslissen om het een keertje niet te doen. Of
een half jaar later. Het dierlijke leven verloopt
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volgens een vast plan, terwijl het levep, an

de mens een project is dat hij grotendeg]
zelf kan vormgeven.

........
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